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Nasılsınız 


çocuklar ? 


EKSİKLERİNİZİ 
TAMAMLIYOR 
MUSUNUZ? 


Sevgili çocuklar, 


Yılın ilk büyük armağan çekilişine katılmak için biriktirdiğiniz kuponları, en geç bugün akşama kadar göndermeniz gerektiğini hatırlatırız; Hâlâ göndermemişseniz, akşama kadar göndermeye çalışın. 


Bu sayıda üçüncüsünü yayınladığımız kuponları da biriktirmeye devam edin. Bunları ne zaman göndereceğinizi ayrıca duyuracağız. Bunlar ikinci çekilişin kuponlarıdır. Daha öncekilerle karıştırmayın. 

Sevgili çocuklar, daha önce de 

söylediğimiz gibi, "Ülkeler Ansiklopedisi"', her sınıftaki öğrenciler için birinci derecede önemli bir yardımcı ders kitabı niteliği kazandı. 
Bundan sonra coğrafya dersleri bu ansiklopedide sunulduğu gibi, ülkelerin coğrafi, ekonomik ve sosyal durumlarını da kapsayacaktır. Bunu bilen öğretmen ve öğrenci okurlarımız, eksikliklerini tamamlamak için bize müracaat ediyorlar. Maalesef birinci cildin bazı fasikülleri tamamen bitmiş bulunuyor. Derginizi alıralmaz fasikülleri ayırmanızı ve bunları iyi saklamanızı önemle tavsiye ederiz. 
. Ülkeler Ansiklopedisi yalnız öğrenciler (o için (o değil, © öğrenci olmayanlar için de bir bilgi kaynagıdır. 

Mutlu yarınlar sizin olsun sevgili çocuklar. RÖ 
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ABONE ŞARTLARI 

Altı aylık: 1040 TL. 

Yıllık :2080 TL. 
Yurt dışı abonelerin posta 


Refik ÖZDEK masrafı eklenir. 


Nur İÇOZU 
Muzaffer ILICAK 
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ADRES 
Tercüman Çocuk Dergisi Tercüman Tesisleri 
Topkapı: İSTANBUL 
Telefon: 82 12 12 (20 hat) 


Dizgi ve Baskı Tercüman Gazetecilik ve Mathaacılık A.Ş. Tesisleri 


Bazı okurlarımız, bizden cilt kapağı veya eksik sayı istemek için havale gönderirken, ne istediklerini belirtmeyi unutuyorlar. Aşağıda isimleri yazılı okurlarımızın da bir an önce mektup yazıp, isteklerini bildirmelerini bekliyoruz. 


300 TL. Ertan Yurttaş-SAMSUN 
390 TL. Mehmet Parlak-Değirmenköy/SİLİVRİ 
100 TL. Mustafa Sağlam-ISPARTA 
200 TL. Orhan İrtem-BURSA 
80 TL. Uğurtan Kara-ISPARTA 
240 TL. Özer Yiğit-AFYON 
760 TL. Salih Okumuş-Ardeşen/RİZE 
70 TL. Harun Gür-Gürçeşme/İZMİR 
200 TL, Şükrü Ali Eren-Salihli/MANİSA 
200 TL. Ali Başar-Of/TRABZON 


Avrupalıların, Hacı Halife diye 
| tanıdıkları Katip Çelebi, Türk ilim 

ve fikir tarihinin büyük isimlerinden biridir. 

1609 yılında İstanbul'da doğdu. 
29 yaşına kadar orduda görev yapan bu değerli bilim adamı, 6 Ekim 1657'de dünyadan ayrılıncaya ka- 

Ü Ü 7 dar birbirinden değerli 30 büyük e) DÜNYANIN EN ESKi MüZiK ALETİ NEDİR? bear yer e e e 

Dünyanın en eski müzik aleti bir lik, bibliyografya gibi değişik konu- e Oiee e vpn Bi azla larda olan bu eserler, Batı ve Doğu Du il bii sicile i ei dillerine çevrilerek basıldı. 
mutların kalça kemikleri ve kafatası Arapça, Farsça ve Latince bilen Ml ribümiş Katip Çelebi, hâlâ ilim çevrelerince 


le bir plâk doldurulması bile söz ko- saygıyla anılmaktadır. 
nusu. 


2 De EE 


İSTANBUL'dan Kayhan POREY, Dursun VURAL, Hüseyin TOPÇU, Mehmet ACAR, BURSA'dan Muhammet KÖŞK, Ekrem ÇİNKILIÇ, Oktay TURCA, MALATYA'dan Mehmet ÇAKI, YOZGAT'tan Mehmet YILDIZ, Mete BAHADIR, ÇANAK-KALE'den Banu MAKTAV, ERZİN-CAN'dan Uğur ÖZDEMİR, NAZİL-Lİ'den Zeki GÜLSEVEN, NEVŞE-HİR'den Yusuf KARMAZ, PAZAR' dan özkan HATIRNAZ, BOZÜYÜK" ten Ahmet UMUT, POLATLI'dan Feramis ÇİFTÇİ, BAYBURT'tan Binali OÜLKER, DİYARBAKIR'dan Emir AKÇA, KIBRIS'tan Muhammet El-Haj 


| 


Berna ARDUÇ Ayhan KILAVUZ Metin BUDAK Turan YALÇIN 


M.Emin m AÇIKBAŞ 


Yüksel ÜNGÖR Celâl KESİCİ Mustafa ÖZTOP 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Ne ırtlarında paraşütleri olan üç 


— Kişi ellerinde sörf'e benzeyen, fakat polyester köpüğünden yapıldığı için ondan çok daha hafif levhalarla, kendilerini uçaktan boşluğa bıraktılar. Tutundukları bu levhanın yardımı ile bir süre boşlukta kaydılar. Belli bir yüksekliğe kadar indikten sonra ise, paraşütlerini açarak Yavaşça yere kondular. 

"Hava Sörf'ü" olarak isimlendirilebilecek bu yeni spor türünün ilk uygulayıcısı Amerika Birleşik Devletlerinden Joel Shively adındaki kişi oldu. Shively, denizde yapılan sörfün biraz değişik şekilde de olsa havadan da yapılabileceğini düşündü. Düşüncesini arkadaşı Mike Deluna'ya açtı. Deluna, sinema filmlerinde, özellikle yüksekten atlama i aş rollerdeki artistlenü yapıyordu. Yani film çekilirken baş artistin yerine o atlıyordu. Sözün kısası bu konuda i tecrübeliydi. İki arkadaşa, fotoğrafçılık olan Dave Blatteide katılınca, üçlü bir 

- ekip oluştu. 

Denizlerde kayılan sörfün benzeri araçlar, sağlam fakat 

son derece 


hafif olan polyester köpüğünden özel olarak yaptırıldı. 

Uçaktan atlarken giyecekleri elbiseler de yine özel olarak diktirildi. 
Bu elbiselerin farklı yanı içine hava basılarak şişirilebilmeleriydi. Böylece vücutlarının yüzeyi biraz daha ge- 


nişleyecekti. Yüzeyin genişlemesi ise, havanın kaldırma gücünden daha fazla yararlanmalarını sağlayacaktı. 

Hazırlıklar tamamlandıktan sonra sıra ilk denemeye geldi. 

Üç arkadaş bir uçakla havalandılar. Üç bin metreye kadar çıktılar. 
Ve göğüslerine yasladıkları hava sörflerine sıkıca sarılarak sıra ile kendilerini boşluğa bıraktılar. Birkaç saniye beyin üstü düştükten sonra vücutlarını yere paralel hâle getirebildiler. Düşme hızları azaldı. 
Sörfün altında kalan hava tabakası onların bir süre boşlukta, tıpkı denizde kayanlar gibi, kaymalarını sağladı. Şişirilen elbiselerin kol ve bacaklarına eklenen kuyruk şeklindeki parçalar da işlerini biraz daha kolaylaştırdı. 


Saatte 190 kilometreye varan bir hızla bir süre havada kayan, taklalar atıp, çeşitli oyunlar yapan üç ar- 


Hava sörfçüleri uçaktan ilk Ni 


atladıkları zaman yere beyin SESİN düşmeye başladılar. Ancak birkaç saniye içinde, göğüslerine sıkıca bastırdikları polyester köpüğünden yapılmış levhalar sayesinde dengelerini sağladılar. 
Yere paralel duruma geldiler. 
Yere paralel duruma geldikten sonra hava şörfçüleri boşlukta kaymaya başladılar. Bu durumda hızlari Saatte 190 kilometreye ulaştı. Yere 300 metre kalınca paraşütlerini açtılar. Ellerindeki levhaları bacaklarının arasına 


sıkıştırdılar ve yere konmayı başardılar. 


kadaş yere 300 metre kala paraşütlerini açtılar. Ve sörflerini bacaklarının arasına kıstırıp yere indiler. 


Bu ilk denemeyi yakın bir gelecekte yeni denemelerin izleyeceğine inanılıyor. Ancak bu tehlikeli spor türünün geniş bir çevrede ilgi görüp görmeyeceği konusunda ise, kimse şimdiden bir şey söyleyemiyor. 


tlas Okyanusu'n- 

. da Küba adasının 
YEN | Pp U LLAR DA kuzey doğusundaki Bahama Adaları grubunda 

bulunan Turks ve Cai- 


K ELE B E KLER cos adalar topluluğu bir blok ve dört puldan oluşan bir seriyi geçen 

KA NAT yıl içinde tedavüle çıkarttı. 
Bu serinin özelliği 
Ç | R P | YO R pulların üstündeki mo- 


tifler, "Kelebekler" konulu serideki pulların üstünde, nesli kaybolan veya kaybolmak üzere olan kelebek türlerinin resimleri bulunuyor. 

İngiltere'ye bağlı adalar grubunun çıkarttığı serideki pulların fiyatları 20, 35, 65 sent ve 1 dolar, Blokun satış fiyatı ise 2 dolar. 


JULES VERNE PULLARI SERGİLENDİ... 


ransız Posta Müzesi'nde açılan bir sergi bü- p yük ilgi topladı. Ünlü kurgubilim yazarı Jules Verne konusunda bütün dünyada bugüne kadar çıkarılan pulların yeraldığı sergi 15 Aralık 
1982 ile 15 Ocak 1983 tarihleri arasında açık kaldı. 


Dünyanın tanınmış pul koleksiyoncularından B.M. Mitton'un koleksiyonunda bulunan Jules Verne ile ilgili pul, flam, damga ve ilk gün zarfları binlerce kişi tarafından ilgi ile incelendi. 


ir süre önce Çinli bir heykeltıraş 

dünyanın en küçük heykelini yaparak sanatseverlerin şaşkınlığına hedef oldu. 

Çinli heykeltiraşın yaptığı minik heykel, bir pirinç tanesi büyüklüğünde. Fildi şinden yapılan heykel, elinde tüy tutan bir pandayı temsil ediyor. 

35 yaşindaki usta heykelcinin bir 
başka marifet! de, bir saç teli üzerine kabartma resimler yapması. Tabii ki, heykelin ve saç telindeki kabartmaların detayları ancak pertavsızla görülebiliyor. 


IRSIZLIĞIN 
EĞYLESİL.. 


ezilya'nın Be r imi 
Ve belediye işlet ne ait ot üslerin devamı e hırsızlığı 


e ileri, bi le İl kutularından kul- 


içinde mi € 
. ikta ölüverdiler. 


HAYVA N o Köstebeklerin O tarlalarda açtıkları delikler pek çok 

> çiftçinin can sıkıntısıyla ho-D EY p murdanmasına yol açar, oysa 


bu canlı toprak delicilerinin insanlara faydası büyüktür. 
Köstebeklerin açtığı tüneller sayesinde ovalarda biriken su fazlası toprağın altına sızar. 
Böylece tek yerde birikecek suyun, gerekli yerlere gitmesi sağlanmış olur. Köstebekler tarafından alt kısımdan çıkarılan yararlı topraklar da, eki- nin daha verimli olması bakı-W mından çok faydalıdır. 


e Pasifik Okyanusu'nda arkadaşlarıyla sörf yapmakta olan 28 yaşındaki Kenny Dout, gruptan ayrıldığı bir sırada, dev bir köpek balığının hücumuna uğradı. 

Azgın köpekbalığı sivri dişieriyle genci bir anda sörf tahtasına mıhlayivermişti. Hızla kan kaybeden genç 50- ğukkanlılığını kaybetmeden canavarla mücadeleye başladı. Durmadan köpekbalığının burnunu yumruklayan genç, sonunda hayvanın bir an için çenesini açmasını sağladı. Can havliyle kıyıya yüzdü ve bayılıp kaldı. Hastanede kendisine litrelerle kan verildi, yaralı yerlerine 
1500 dikiş atıldı. 3 ay sonra taburcu olurken, dünyanın 
1500 dikişli tek adamı olmakla övünüyordu. 


iŞ YAPARKEN 
ŞARKI SÖYLEYEN YENİ 
ROBOT YAPILDI meleri 


Bilgisayar üreten firmalar daha çok satış yapmak için ev hanımlarına da hitabetmeyi düşünerek yeni yeni modelleri piyasaya sürmeye başladılar. 

Son olarak piyasaya çıkarılan bir robot hizmetçi de bunun en güzel örneği. 

Amerika'nın Las Vegas şehrinde bir süre önce açılan Elektronik Fuarı'nda sergilenen ve Androbot adı verilen robot hizmetçi bütün ev işlerini en iyi şekilde yapabilecek şekilde programlanmış. En büyük özelliği ise, iş yaparken tıpkı ev hanımları gibi bir yandan da şarkı söylemesi. 


DÜNYAMIZA 
YÖN VERENLER 


YUNUS EMRE 


Bütün Anadolu mezarına sahip çıkmak yarışı içinde... Oysa o, hepimizin gönlünde yatıyor... 
Yediyüz yıldan beri eserlerini zevkle okuduğumuz, deyişlerinde sırlar aradığımız Yunus Emre, temiz bir Türkçeyle yazdığı şiirleriyle edebiyat dünyamıza yön veren bir büyük ustadır, 

Kırk yıl boyunca Taptuk Emre Dergâhı'nda hizmet eden Yunus Emre, Şeyhi Taptuk'un emriyle yollara düşmüş, Anadolu'yu karış karış dolaşmış, geçtiği her yerde gönüllere girmiştir. Yüreğindeki Allah Aşkıyla yanan, bu yangını şiirleriyle dünyaya ilân eden Yunus Emre'ye Tasavvuf Şairi de denir. 

Yunus Emre'nin güzel şiirlerinden bir çoğu ilâhi haline gelmiş, şiirleri ve fikirleri kitaplar doldurmuştur. 


DE tarihi bilinmiyor... Öldüğü yer de öyle... 


TARİHTE 
BU HAFTA 


18 Şubat 1856— Islahat Fermanı 

19 Şubat 1952— Türkiye'nin NATO'ya girişi 

20 Şubat 1970— Boğaziçi Köprüsü'nün temeli atıldı. 

B Şubat 1632— Peygamber Efendimiz tarafından veda hutbesinin okunuşu 

24 Şubat 1918— Trabzon'un kurtuluşu 


intikamını almak için, doktor Weissmann'ın petrol kulesine giden yüzbaşı Volkan hiç de hoş Volkan odasına döndüğünde Aysel'le karşılaşır. Kısa bir süre ikisi ul 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UZAYA DEV BİR 
TELESKOP FIRLATILDI 


Kızılötesi ışınlarla çalışan teleskop uzay bilimcilerinin önünde yeni bir kapı açacak 


Amerika Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi İngiltere ve 
Hollanda'nın ortak ça- 


(NASA), 


lışmaları sonunda gerçekleştirilen dev bir teleskop uzaya fırlatıldı. 

Kızılötesi © ışınlarla çalışan teleskop, uzay bilimcilerinin o önünde yeni ufuklar açacak. 
Bugüne kadar yerleri belirlenememiş ve hiç bilinmeyen gezegenler hakkında dünyaya bilgi gönderecek olan teleskop, 2 km. lik bir alan 
“ içindeki toz zerreciklerini bile görebilecek kadar hassas. 


İSTANBUL'DA UZAY BİLİMLERİ siya 


100 km. lik yolda, sadece 2 litre benzin ya- 


FAKÜLTESİ 
AÇILACAK 


Yüksek Öğrenim Kurumları hakkında hazırlanan kararnameye göre, İstanbul Teknik Üniversitesi bünyesinde, 
“Uzay Bilimleri Fakültesi"' açılacak. Böylece iyiden iyiye uzaya yönelen ileri ülkeler sevi- i yesinde bilim adamı yetiştirmeye başlamış olacağız. Fakülteye giriş şartları, günlerde belirlenecek. 


önümüzdeki , 


HER DERDE 


Milliyetçi Çin'de, birçok eczanede özel kavanozlar içinde yılandan yapılan ilâçlar satılıyor. 

Ölü zehirli yılanlar özel bir sıvı içinde birkaç yıl bekletildikten sonra ilâç olarak kullanılabilir hâle geliyor, 

Çinli eczacılar, yüzlerce yıldan beri kullandıkları bu ilâcın, zekâyı açtığını, yorgunluğu giderdiğini, safra kesesi, karaciğer ve böbrek hastalıklarına bire- bir geldiğini söylüyorlar. 


Normal otomobillerin ağırlığı 1 ton civarındadır. 


Japonya'nın son mini otosu sadece 145 kilo!. 


Japonya'nın en büyük otomobil firmaların- dan biri, dünyanın en hafif ve ekonomik oto- 


kan otomobilin karoseri plâstikten yapılma. 
145 kilo ağırlığında, 1.9 metre boyunda ve 


YILAN İLÂCI' 


1.2 metre genişliğin- de. SUZUKİ adı verilen otonun, genellikle 1 ton civarında olan otomobillerden çok daha kullanışlı olduğu ve yakında piyasaya çıkarılacağı haber verildi. Tabii ki fiyatı da, boyu bosu gibi mini mini 


olacakmış. 


SADAĞIZA. 


OKUL 
DÜNYASINDAN 


HABERLER 


GAZİANTEP— Kız Meslek Li-Sesi tarafından Gaziantep Belediye Salonu'nda açılan vitray ve cam sergisi büyük ilgi gördü. 

Atatürk'ün Gaziantep'e gelişi- nin 50. yildönümü sebebiyle açı- ; lan sergide yeralan eserler, öğrencilerin 4.5 aylık çalışmalarının ürünü. Sergide vitrayın eski Türk süsleme sanatının en güzel örneklerinden olduğu ve cam eşyalarda kullanılan motifterin Güneydoğu Anadolu bölgesine özgü olduğu vurgulandı. 


GENÇLER DÜNYANIN EN ZOR RALLİSİNE KATILMAK İÇİN 


CAN ATIYOR 


ransa'nın başkenti 
Paris ile Dakar arasında her yıl düzenlenen büyük ralli, dünyanın en zor rallisi olarak kabul ediliyor. 

Rallinin büyük bir bölümü, Afrika'nın uçsuz bucaksız çölü Büyük Sah- | ra'da sürdüğü için, yarışçılar zaman zaman tehlikelerle burun buruna geliyorlar, Ralliye, kendine güvenen, dünyanın en usta yarışçıları katılıyor. 
"Özellikle Kongo'nun sı- e) w cağında Sahra'da araba | ye değer" diyen ralliciler sürmek dünyanın en zor sıcaktan ve kumdan özel işi, ama yarış bittikten | Kum maskeleriyle korusonraki sevinç ise her şe- | nabiliyorlar. 


1986 barış yılı olacak... 


ANKARA— Ankara Valiliği, ilk ve ortaokul öğrencileri arasin- da 'ANKARA'MIZ" ve "ANKA-RA'NIN CUMHURİYET TARİ-HİNDEKİ YERİ" konularında resim yarışmaları düzenledi. Resimler 1 Mart 1983 tarihine kadar va- 
- liliğe gönderilecek. 


YURDUMUZDA 
OKUL ÇAĞINDA 1 MiLYON 
SAKAT ÇOCUK VAR.... 


Yetkililerden alınan bi- 1 Yoksun bulunuyor. 


giye göre, yurdumuzda, Türkiye'de halen, 25 

okul çağında 1 milyona ya- özel eğitim okulunda, 

kın sakat çocuk var. 3.600 öğrenci eğitim gör- 

Özellikle geri zekâlı ve mekte. Normal “okulların 

Birleşmiş Milletler Teşkilâtı, 1986 yılını Uluslararası Barış Zihin bozuldukları olan ço- 750 “zel sınıfında'da, 7 bin 

Yılı olarak ilân etti. Genel Kurul tarafından oybirliği ile cukların büyük bir kısmı, 800 vğrenci özel eğitirnden kabul edilen karara göre, bugünden itibaren bütün ülkeler, ne yazık ki özel eğitimden | yarâr'anabilmektedir. 


1986 yılı için program yapmaya başlayacaklar. 


on yılların en ilgi çekici spor gösterileriiden biri haline gelen buz pateni ya- 


rTışma arı, geçtiğimiz günlerde yine hepimizi ekran başına bağladı. 


Birbirinden zarif hareketlerin sergilendiği gösteriler sırasında, usta patentilerin akıl almaz cambazlıkları, bir kere daha hepimizi büyüledi. 


Bu yarışmalarda, sporcuların ustalı;: kadar, hatta çok daha önemli bir . onu var: Pistin son derece muntazam ve bakımlı olması... Dilerse- 


Milliligin ikinci perdesi açılıyor DÖRT TAKIM 

ŞAMPİYONLUK 
4 YARIŞINDA 


Norbert 
Sehramm i tek erkeklerde bu yıl da şampiyon olma heyecanını yaşadı. 


niz, iyi bir buz pistinin özelli e kısaca değinelim. 

Yarışmalar ve çalışmalar için buz pistinin son derece geniş olması şarttır. 30 metre eninde, 60 netre uzunluğunda yâni 900 m2" & bir pist bu iş için uygun kabu edilir. 
Pist, özel karışımlı bir beto :an yapılmıştır. Üstünde kayılac?' buzun 
3 em. kalınlığında olm” gerekir. 
Buzun kalitesinin ve kal:-'ığının degişmemesi için İse pisu altında adeta bir fabrika çalışır durur. 

Pistin hemen altında, V şeklinde 


Birinci Türkiy bitiren Fenerbah ray, Beşiktaş ve için ilk devre, b' 
devrede bütün n 


Bu yıl şampi* 
slerece zorlu geç .ehlikesinde, Bur kendi aralarında 


Haftanın maç 
Antalyaspor-i zonspor-Sarıyer, * 
spor, Samsunspo: 


şöyle: 


İkinci Türkiy 


Buz pateninde ikili gösterilerden güzel 
> hir örnek, 


döşenmiş 250 çelik boru vardır. 
Bunlar büyük bir ana boruya bağlıdır. Böylece herhangi bir boruda meydana gelebilecek tıkanıklık, diğerlerini etkilememiş olur, Boruların üstünde, ısıyı her yere eşit olarak yayabilen hasır demir serilidir. 
Böylece pistin buz kalınlığı her yanda es* olarak tutulur ve sporcuların dengelerini kaybederek sakatlanma tehlikesi asgariye indirilmiş olur. 

Pistin buz tutması için, makine dairesine bağlı sna boruya, — 10 derecelik amonyak pompalanır. — 20 
ile — 40 derece arasında soğutularak, buzun daimi bir şekilde 3 cm. 
kalınlığında kalması sağlanır. 


Altı haftalık aratan sonra liglerin ikinci evresi başlıyor. 


zinde şampiyonluk mücadelesi, ilk devreyi önde le, şampiyonluk yarısından kopmayan Galatasaabzonspor arasında ol. *k. Sahası kapalı olduğu n maçları rakip sahada oynayan Trabzonspor bu ları kendi sahasında oynaya” nluk kadar, kümede kalma 
:ği kesin. Birinci ligde en a; dokuz takım düşme için her puanın çok büyük önemi var. Özellikle sacakları maçlar takımların kaderini belirleyecek. 


icadelesinin de son 


rbahçe, Mersin İdmınyurdu-Galatasaray, Trabşiktaş-Ankaragi: 
ltay, Bolusp: 
dakspor, Kocaelispor-Adanaspor. 


a Demirspor-Gazianteppor, Bursaspor-Zongul- 


:ginde ise bu hafta A ve B grubunda maçlar yapıla- 


cak. 


Federasyon 
Kupası'nda 5. tur maçları başlıyor 


€ öirinci lig takımlarından dördü altıncı tura geçemeyecek 


Federasyon Kupası'nda bu hafta beşinci tur maçları yapılacak, Çekilen kurada birinci lig takımlarından Fenerbahçe-Kocaelispor, Sakaryaspor-Adanaspor, Adana Demirspor-Bursaspor, Ankaragücü-Gaziantepspor ile eşleşti. Bu durumda aralarında yapacakları maçların sonucuna göre birinci ligin dört takımı kesin olarak kupaya veda edecek. 


Bu arada yine kura sonucu ikinci lig takımlarından Beykoz-Karşıyaka, Burdurspor-İstanbul- spor ile eşleşti. Bu takımların aralarında yapacakları maçların sonucuna göre de ikinci lig takımlarından ikisi kesinlikle tur atlayacak. 


Bu turda diğer maçlar şunlar: 


Beşiktaş-Giresunspor, oTrabzonspor-Yedikule, Altay-Gençlerbirliği, oAntalyaspor-Kayseri- spor, Sarıyer-Edirnespor, Bolu- spor-Malatyaspor, Samsunspor-Kırşehirspor, Zonguldakspor-Erzurumspor, Mersin İdmanyurdu-Göztepe, 


Geçen yılın kupa şampiyonu Galatasaray da bundan sonraki tura katılacak ve altıncı turda çekişme onaltı takım arasında devam edecek, 


Orhan Ayhan'la 
Spor Dünyası'nda gezinti... 


Futbolun değişmez kralı: PELE 


oynanacağını ispatla meşgüldü. Vava durumu önce 1-1 sonra da 2-1 yapmıştı. İsveç eşitliği yeniden kurabilir miydi? Pele "Hayır" diyordu buna 

ve üçüncü golü filelere yapıştırıyordu. Ardından karşılıklı birer gol.. 

Maç 4-2 biterken tam 90. dakikada Pele, İsveç kalecisinden aşırttığı 

topla,zaferi kendi golüyle süslüyordu. Yere, düşmüş ağlıyordu gene. Brezilya şampiyondu. Pele ise bu şampiyonluğun en büyük kahramanı idi. 
1962-1966 PELE KAATİLİ KUPALAR 

Karşılarındaki bir insan değildi sanki. Boksörün kum torbası ya da evin tozlanan halısıydı. Gelen vuruyor, giden vuruyordu. Sevimli siyah adam ise her an yeni bir ıstırap içinde düşüyor, kıvranıyor, kalkıyor yeniden düşüyor, yeniden kıvranıyordu. Eğer dünyada "yazık" diye birşey varsa, "günah" diye birşey varsa, "insaf" diye birşey varsa, o anda kaybolmuş gibiydi hepsi. İşte Pele, 1962 hele 1966 Dünya Kupası finalierinde böyle bir hedefti rakipleri için. Onu futbolla durduramayınca tekmeyle önlemeyi çıkar yol gören rakipleri için. 

Emektar masör Amerco sevgili Pele'sini Çekoslovak maçında kucağına alıp çıkarırken bir baba şefkati,bir baba kederi içindeydi. Artık Pele 1962 Dünya Kupasının bir seyircisiydi.. Tribünde nemli gözlerle arkadaşlarını izliyor onların zaferi için dua ediyordu ve işte Brezilya bir kere daha muzaffer olmuş altın kupayı başkasına bırakmam ıştı. 1966'- da ise Pele perdeyi Bulgaristan'a frikikten attığı golle açmış bu defa büyüklüğünü gösterme fırsatını sağlamıştı. Ne yazık,bu fırsat da haşin tekmelerle kenara itilecek ve Pele omuzunda battaniye topallaya topallaya soyunma odasının yolunu tutacaktı. Bu defa Pele ile birlikte Brezilya takımı da canevinden vurulmuş,kupayı kaybetmişti. Ama kralların kralı bu ünvanı boş yere almadığını ispat için çok beklemedi. Dünyayı ayağa kaldıran birinci gol, Pele'nin yeniden şahlanışı oldu. Radyolar, televizyonlar, ajanslar, gazeteler "Birinci gol"' haberini her yana yayarken yeniden doğan Pele futbol tahtının tek sahibi olduğunu anlatıyordu. Artık tekmeler de başındaki tacı düşüremeyecekti. Çünkü “Mexico/70" geliyordu. 

2000 YILINDA BİLE ANLATILACAK ADAM 

1970 Dünya Kupası final karşılaşmaları başlamadan önce Brezilya 
adeta birbirine giriyordu. Jules Rimet Kupasını mutlaka almak isteyen Brezilya, ilk iş olarak Pele'yi "Görme noksanı bulunduğu" gerekçesi ile milli takımın aday kadrosundan uzaklaştırıyordu. Eşi emsali görülmemiş bu operasyonu Saldanha adındaki teknik direktör yapmıştı. 
Saldanha'nın bu davranışı Sambalar ülkesini karıştırmaya yetmişti. Neticede Pele tekrar milli takıma giriyor ve Saldanha'nın yerini de Zagallo alıyordu. 

PELE Mİ, RİVA MI? 

Brezilya'daki bu iç kavgadan galip çıkan Pele 10 numaralı forması ile Meksika'ya uçarken Avrupa,Güney Amerika'ya "Dünya futbolunun yeni taçsız kralıdır." iddiası ile Riva'yı sürüyordu. Fakat Meksika 70, taçsız kralın münakaşasız yine Pele olduğunu adeta tescil etmişti. Bre. 
zilya- İtalya arasında oynanan finalde yüzbini aşkın seyirci Pele'nin büyüklüğünü Azteca stadına savurduğu yüzbine yakın sombrero ile onaylamıştı, Dünya futbolunda Pele'ye gösterilen sevginin bir benzerine o ana kadar hiçbir futbolcu nail olamamıştı. 


SON 


SİNEMA 


FANTOMA'NIN SEVİMLİ KOMİSERİ DÜNYAYI AĞLATTI... 


Fransız sinemasının en büyük komedyenlerinden Louis de F'unes'un ölümüne sadece Fransızlar değil, bütün dünya üzüldü. 

1945 yılında sinema hayatına başlayan 
Louis de Funes "'Fantoma'' ve "Süper Jandarma" rolleri ile ülkemizde de büyük: bir ün yapmıştı. Fakat geçirdiği bir kalp krizi sonunda âni ölümü ile ilk defa ünlü komedyen kendisini seyredenleri güldürememiş, ağlatmış oluyordu. 

Yıllardan beri sinemaseverleri özellikle çocukları kahkahalara boğan ünlü komedyen Fransız ve dünya sinemasına da kendini kabul ettirmiş bir sanatçıydı. 

Ülkemizde de birçok filmi oynayan Louis de Funes çeşitli işler yaparak hayatını kazanmaya başlamıştı. 1914 yılında doğan sanatçının yaptığı işler arasında kürkçülük, 


vitrin dekoratörlüğü, muhasebe yardımcılığı ve piyanistlik de vardı. Derken tiyatro çalışmalarına başlayan Louis de Funes tiyatro- nun bir okul olduğunu ve sinemadaki başarısını buna borçlu olduğunu sık sık söylemiştir, 

20 yıl ikinci sınıf rollerde oynadıktan 
sonra 1964 yılında çevirdiği Saint Tropez Jandarması ile kendini tanıttı ve kabul ettirdi. Daha sonra büyük bir başarı kazandığı jandarma rolünü oynadığı bu filmler bir seri haline geldi ve Louis de Funes'in ünü artma- ya başladı, Ve bütün dünya Louis de Funes'u tanıdı. 


Louis de Funes'in ün yaptığı filmlerden 


biri 


KISACIK 
MISACIK... 


Gistanbul Radyosu program yapımcılarından Nuran Tunca ve Ahmet Çelik ikilisinin hazırladığı ” Tatil oSabahı 
Özel Eğlence'“ programı 13 
Şubat'tan itibaren tekrar yayına girdi. Yaz sezonu dolayısıyla ara verilen program her hafta seyirci önünde banda alınacak ve TRT 1'de saat 9.05—11.00 saatleri arasında yayınlanacak. Programın sunuculuğunu ise Mustafa Yolaşan yapıyor. 


© Bahçevan filminde yaramaz 


Cemil rolünde izlediğimiz Sadi Mutlu bugün 30 yaşın- da ve iki çocuk babası... 


> 

©23 Nisan tarihinde Alman. 
ya'nın Münih şehrinde yapılacak olan Eurovision Şarkı Yarışması'nın Türkiye finalleri büyük bir çekişmeye sahne olacak. Bu yılki yarışmada ülkemizi temsil edecek şarkının ve şarkıcının şimdiden tahmini bile imkânsız, 


Uykudan önce programı- nın sunücusu Rüştü Asyalı'- nın (trafik kazası geçirmesi üzerine "İyi Uykular Çocuklar" programına yeni bir sunucu geldi. Çok iyi tanıdığı mız fakat 6 yıldır ekranları- 


“mızda görmediğimiz Mehpare 


Çelik o (Pirim) © stüdyoya girdi ve programda ilk yayın- 
“Janacak bölümler için çocuk- 


“lara 17 masal. anlattı. İlgi- 
“diler. "Uykudan Önce" prog- 


Yamında bazı değişiklikler olması gerektiğini düşünüyorlar. Bunların başında programın görüntüleri ve değişik smnatçıların masal anlatması geliyor. Böylece programların 


“ ses ve görüntü değişikliği ile 


"çocukların daha çok hoşlanna gideceğini söylüyorlar. 


O 


de 


"“'Fantoma"' serisidir. 


——— . 
ÇE 


AMAN TANEM ! 
BUNEr. Biz 

SEY ANLADIMSA 
TuRp OLAYIM. 
İŞTE KRALLARA 
LÂYIL BİZ SOFEA,. 
HAYAL Mi GÖRü- 
YORUM YOKSA? 


'NE YAZIK KI 
7 DEĞİL .HASTALANDI- 
İ EM İçiN HiGEL sür. 
MEMİŞTİM. 


AHİ. coz 
YAZILI GECE 
DİYE UYUMUŞLUM. 
YOLSA BURZAYA , 
GİZMENİN TEHLİ- 
VELİ OLDUĞUNU 
SANA HABER VE - 
ZEBİLİRTİM. 


Hiç 00. HiÇ ... 
ANLAMIYO- 
RUM... 


ANLAMAMAZ - 
TA HAKLISIN .KISA- 
CA ANLATAYIM PA 


BİZ. ESİZİN İyi 


BESLENMESİNİN. İZLİ 


SEPEBİ MAZDIZ. 
İYİ YİYEN ESİZ. GÜÇLÜ 
OLUZ VE ELİNE VE- 
BİLEN KILIÇLA APp&- 
LANLA BÖVÜSÜZ - 
KEN EĞLENCE 
DAHA UZAR. 


ANLAMAYA 

» BASLIYOZUM.. 

İSTAĞIM PA KA- 
ÇAR GiBi OLUYOR. 
AMA NE DEMİZLER7 
/YENEK BULDUN 

YE, PAYAK BUL- 

p 


ırsla dükkâna girdi Cemil. 
İH rnundan soluyordu. Aceleyle tezgâhın arkasına geçti. 
Her halinden birşey aradığı belliydi. 
Dükkân sahibi olan babası birdenbire girip: 

— Ne arıyorsun Cemil? deyince önce: 

— Şey... Ben... diye kekeledi. 
Sonra, aklına gelen yalanı attı: "Ben şeyi arıyordum. Kalemimi... Kalemimi unutmuşum da." 


Adam pek inanmamakla beraber aldırmadı. Cemil aramaya devam etti: 

— Hay kör şeytan. Nereye koydum şu çakıyı. 


Evet çakısını arıyordu Cemil. 
Yeterdi artık. Artık dayanılır gibi değildi. Arkadaşı Hanifi haddinden fazla ileri gitmişti. Göstermeli, haddini bildirmeliydi ona. Arkadaşları yanında onu bozduğu yeterdi artık. 
Koca şehirde takılacak bir kendisi mi vardı? Gösterecekti ona. Bir daha takılmak neymiş, alay etmek neymiş görürdü. 


Aradığını buldu. Etrafı kolaçan edip çakıyı ceketinin sağ cebine yerleştirdi. Ve geldiği gibi çıktı dükkândan. Elleriyle rüzgârın havalandırdığı ceketinin uçlarını tutarak, iki büklüm koşmaya başladı. 


Yazan: Abdullah TAŞDEMİR 


lir. 


Bir yandan da sesli sesli kendi kendine konuşuyordu: 


—Görürsün sen... Karnına... Tam ortasına saplayacağım... Sonra, Kaçarım, Sonrasında..içinden bir ses “Ya ölürse" dedi. Görünmeyen sesle kavga ediyormuş gibi eliyle sert bir işaret yaptı. "Ölürse ölsün ", Gene içindeki ses: "Ama hapse girersin sen de, Yakup dayın gibi, seni de hapse atarlar." 


Duracak gibi oldu. Adımları yavaşladı. Ayakları onu geriye itiyordu sanki. Ama inat etti. Çok zor oldu ama, sonunda içindeki sesi susturmayı başardı. 


Her yerde Hanifi'yi arıyordu. 
Saklanmıştı herhalde. Tabii ya o ne tilkiydi o. Korkup gizlenmişti bir yerlere. Hiç görünür müydü ortalık- ta. Gördüğü yerde vuracaktı. 


Bu arada hafiften bir yağmur çiselemeye başladı. Derken gittikçe şiddetlendi. Öyle bir hal aldı ki yukardan kovalarla su boşaltıyorlar sandı. Cemil yağmura inat yürüme- ye devam etti. Yakup Dayı'sı geldi aklına. Böyle yağmurlu bir havada vurmuştu hasmını. Ürperdi birden. 
Baştan aşağı korkuyla karışık bir duyguyla titredi. Ya o da dayısı Yakup gibi hapislere düşerse... Gözleri- 


ni kısıp başını iki yana salladı. Kızmıştı kendine: 

— Korkak dedi. Ne korkuyorsun. 
Dayım gibi olmayacağım işte. Aptaldı dayım. Adamı vurduktan sonra heykel gibi kalakalmıştı üstünde. 
Eee elbette yakalanırdı. Ama ben kaçacağım. Ben onun gi... 


...Kendi kendine konuşmayı kesti. 
Birden heyecanlandı. Gözleri bir noktada sabitleşti. İşte... İşte Hanifi bir kaç metre önünde yürüyordu. 
Etrafına bakındı. Etrafta, in cin top oynuyordu. o Kimsecikler oyoktu yani. 

Gözleri parladı. Sağ cebine elini daldırdı. Çakıyı çıkarıp açtı. Hanifi herşeyden habersiz acele adımlarla yürüyordu. Ardından koştu. Yetişti. Çakıyı sımsıkı tutan eli havaya kalktı. Ve... korkunç bir gök gürültüsüne karışan ince bir feryat duyuldu... Oradaki su birikintisine düşmüştü. Hanifi kurtulmuştu. Tam o sırada önüne çıkan büyük bir su birikintisinden atlarken Cemil'in hamlesinden kurtulmuştu, Cemil de dengesini kaybedip su birikintisinin içine düşmüştü. Cemil'in elindeki bıçak da ileriye savrulmuştu. Doğrusu kıl payı kurtulmuştu Hanifi. 


Hanifi birden döndü. Bir süre anlamsız gözlerle baktı arkadaşına. 
Cemil soğuktan değil korkudan titriyordu. Tamamdı artık. Sıra Hanifi'nindi. Şimdi yerdeki bıçağı alacak ve... Bir süre yalvarıp durdu. 
Sonra bunu yeterli görmemiş olacak ki avazı çıktığı kadar bağırdı: 

— İmdaaaat!.. 

Hanifi çok şaşırmış, tuhaf tuhaf bakıyordu. 

— Ne bağırıyorsun Allasen? 

— Beni öldüreceksin. 

— Ne diyorsun sen. Delirdin mi? 

Sonra tuhaf bir kahkaha attı. Cemil hâlâ titriyordu. 

— Öldüreceksin beni. 

— Öldüreceğim. 

— Sonra da Yakup dayım gibi yapmayıp kaçacaksın. 

— Evet... 

— İmdaat... 

—Saçmalayıp durmasana . 
Sonra elini dostça uzattı. 

— Tut elimden, dedi. 


Hanifi'ye inanmaz gözlerle baktı. 
Korkarak, titreyen elini uzattı. 
Hanifi'nin yardımıyla kalktı: 

— Yani beni öldürmeyecek misin? 

Hanifi bir kahkaha daha attı: 

— Vallaha resmen çıldırmış bu 

çocuk,Sonra ceketini çıkarıp uzattı, "Giy şunu. Üşütüp hastalanmayasın." 
Cemil, ceketi giyerken utanç içinde ağlıyordu. Meğer... Sarıldı arkadaşına, yürüdüler. Çakı, çamurlu sulara karışmış mazgala doğru sürükleniyordu. 


i * Çok yakın takip- 


« 


K ış günlerinin en sevilen sporlarından biri de, kızakla kaymaktır şüphesiz... Hele evleri yokuş üzerinde olanlar için, bundan daha güzel bir eğlence düşünülemez. Kimimiz için bir portakal sandığı kızakların en güzelidir, kimimiz tahta merdivenle kaymayı tercih ederiz. 
Aramızda, babasının yaptığı kızaklarla kayan arkadaşlarımız da yok değildir tabii. 

Avrupalı gençler için de kızakla kaymak her geçen gün daha eğlenceli bir spor haline geliyor. Son yıllarda piyasaya çıkan yeni modeller de birbirinden güzel. Yeni tip kızaklar arasında şişirme olanı da var, uzay mekiğine benzeyen plastik aksamlı olanı da... Ama kızağın boyundan , bosundan, süsünden çok daha önemli olan şey, kayarken birkaç küçük noktaya dikkat etmesini bilmek... Eğer, aşağıdaki noktalara dikkat ederseniz, kızağınız ne model olursa olsun, eğlencenin tadına doyum olmayacaktır. 


* Kızak kayarken, ailenizden bir büyüğün de sizinle birlikte olmasını tercih edin. 


* Ucu görülmeyen yokuşlardan kesinlikle kaymayın. Her an karş. nıza bir araç, ya da bir insan çıkabilir. 


* Kar tutmamış yerler, dallara ve taşlara özellikle dikkat edin. 

* Düştüğünüz anda hemen yolun dışına çıkın.Böylece arkadan gelen diğer kızakların altında kalmazsınız. 


ten kaçının. İki kızak arasında 

en az 30 met- / 
re olmalıdır. 4 


© Kişgünlerinin tatlı eğlencesi 


; Li E 
Y Aşağıda uzay modeli bir j i sam kızak... En büyük özelliği, el 


freniyle istenildiği anda durdurulabilmesi 


Bu da bir başka kızak... 
Şişirilerek | kullanıldığı için son derece rahat. 
Ayrıca iki kişi tarafından kullanılması için, iki kişilik el tutma yerleri yapılmış. 


YEDEK Adam uçağa ilk defa binecekti. 
MESELESİ Heyecan içinde, merdiven başında duran hostese yaklaştı: 

—Şey.. Ya uçak düşüp parçalanacak olursa?! 

Hostes güldü: 

—Merak etmeyin. Şirketimizin elinde çok sayıda uçak vardır... 


be) 
| 


GÜLMECE GÜLDÜRMECE 


DOĞRU SÖZE NE TELÂŞA GEREK YOK 

DENİR? eği 

Uçak bozulmuştu. 

İki arkadaş konuşu” Herkes panik içindeydi. 

yorlardı. Biri diğerine: Pilot, paraşütünü takıp —Sence dünyada en oo yolcularadöndü 

keyifli ölüm şekli hangi- Telâ hiç & 

sidir? diye sordu. —helâşa hiç gerel 

Beriki hiç düşünme- yok efendim... Ben heden cevabı yapıştırdı: men yardım getirmeye gi- 


—Rol icabı ölümdür. diyorum. 


-Bir daha uçaklara sapanla taş attığını 


“Yumurta pişirmek i itiz biri > zi urta pişirmekte senin kadar titiz birine görmeyeceğim. 


BELLİ! 
Dört yaşındaki Aslı, durmadan ağlayan yeni doğmuş kardeşini gösterip, annesine sordu: 
—Yani şimdi o bu cennetten mi geldi? 
—Evet yavrucuğum!.. 
—Oradan buraya apar topar niye yolladıkları anlaşılıyor zaten! 


DUMAN ATTIRMANIN 
YOLLARI 

Ahmet arkadaşına yaklaşıp, "Şehirde dün senin bacanağı gördüm." 
dedi. "Etrafa duman attırıyordu." 

—Sahi mi? 

—Evet... Çöpçü olmuş! 


ÇARE 

Annesi küçük Ali'ye sordu: 

—Oğlum sınıfta pabuçlarını ve çoraplarını çıkarmışsın niçin? 

Çocuk saf saf boynunu büktü. 

—Öğretmen dokuz altı daha kaç eder diye sorunca, el parmaklarım yetmedi de! 


-Sadece kaç kilo geldiğini öğrenmek istiyorum polis bey. 


ZEKÂ 
Hasan okula yeni başlamıştı , İlk günü akşam olupta eve dönünce, annesi merakla sordu: —"Ne yaptınız bu gün okulda Hasan?" 
Çocuk cevap verdi: "Bugün pek bir şey yapamadık galiba. Çünkü yarın gene gideceğiz N 


YAZISIZ 


KARİKATÜR m) 
GEMAİN Sadık Pala-İZMİR (düğünü Y BALGIOĞLU SİZLERLE Karikatürü yazıya boğmuşsun. 
Esprin iyi. 
Selâmlar. i 


İn) 
Milas MAMSA 


Hakan Ortabağ—ESKİŞEHİR 


Yeni çalışmalarını bekliyorum. Selâm ve sevgiler. 


Bahadır Oğuzbinaroğlu-İSTANBUL 


Karikatür anlayışın eski. Çok yazı yazma. Giderek yazısız çizmeye çalış. Selâmlar. 


Semih Pekcan— 
KONYA 


İki karikatürünü de sevdim. Biraz daha büyük çalış ve acele olarak okunaklı bir imza bul kendine. Selâm ve sevgiler adaşım. 


GALIBA ELEKTRİKLER KESİLDİ Z N MâÇI HEMEN DURDURUN YAHU: Ismail Karaabdumahmanoğlu 


BURSA 


Şu imzanı biraz daha 


ufak çiz. Sa- Fatih Şahin-1SPARTA na bunu 


kaç defa Esprin iyi. Çizgini daha net çizmeyazdım. ye çalış. Yeni karikatürlerini bekli-Selâmlar. yorum. Selâmlar. 


İMPARATOR!!! 


Darth Vader'in ordularıyla, Prenses Lea'ya bağlı Birlikler arasında amansız bir savaş başladı... Dev robotlarla başa çıkmak zordu, Lea, Sölo Han" ın gemisiyle ona bağlı birlikleri alarak gezegeni terketti... Geride kalan 

İm. Luke ise, rüyasında gördüğü Ben Kenobi'nin ernri üzerine büyük şövalyeyi aramak ve ondan ders almak için Degobah sisteminin yolunu u... Aradığı kişi, Jedi Şövalyelerinin en büyüğü olan 
Yoda idi. 


> 7 i b deuine 


dâ yi 


Öte yandan Prenses Lea ve arkadaşları oldukça güç anlar yaşıyortardi. 
Usta pilot Solo Han, imparatorluk gemilerini atlatarak, dostu Lando'- nun maden çıkarılan 
Bulut şehrine inmeyi başardı. Ne yazık ki 
Darth Vader, onlara orada bir tuzak kurmuştu... Amacı ise, ne olursa olsun, Luke Skywalker'i ele geçirmekti. 


Hain imparatorluk kuvvetlerinden kaçan ve asi birlikleri adı verilen Prenses Lea ve arkadaşları buzullarla kaplı bir gezegende gizleniyorlardı. 
Ama, acımasız imparator ve en kudretli adamı Darth Vader, dostlarımızı bulmak için, galaksi- nin her yanına casus uydular göndermişti. Bir gece devriyeye çıkan Luke Skywalker, karlarla kaplı gezegende kayboldu. Onu aramaya çıkan Solo Han, casus uydulardan birini yoketti, ama Darth Vader yerlerini öğrenmişti artık. 


.. 
vananass zamasa»»” - 


Luke Skywalker ise, bataklıklarla kaplı Degobah Sistemi'nde hiç beklemediği tehlikelerle karşılaşmıştı. Jedi şövalyelerinin hocası olan Yoda, kahramanımızı kurtararak, gücünü kullanmayı öğretmeye başlamıştı. Yoda, ona rth Vader'in de bir zamanlar öğrencisi olduğunu, ama Ben Kenobi'nin aksine, gücünü doğru yolda kullanacağına kötülüklerin temsi!isi haline geldiğini anlatmıştı. 


Luke, Yoda'nın öğrettiği yolda adim adım ilerliyordu... Ancak, Lea ve Solo Han'ın tehlikede olduğunu hissedince eğitimine bir süre ara vermeyi kararlaştırdı. Yoda'nın, bütün itirazına rağmen kendisini çağıran sese, yâni, Darth Vader'in tuzak kurduğu Lando'nun Bulut şehrine hareket etti. Darth Vader, Luke'u elde edebilmek için, Solo Han'ı kükürt odasında dondurarak, insan avcılarına teslim etti. 


* Maden şehrinde kalan Luke, Darth Vader'le giriştiği mücadeleyi sürdürmektedir. Işın kılıcıyla Luüke'yi alt edemeyen Darth Vader, ona, "Sen benim oğlumsun, gel benim yanımda yer al'' der. Luke için bu sözler bir yıkım olmuştu, ama mücadeleyi bırakmaz. Düello sırasında kolunu kaybeden Luke, uzayın derinliğine yuvarlanmak üzereyken Prenses Lea'nın gemisi tarafından kurtarılır. 


Luke, Bulut şehrine geldiğinde, arkadaşlarının zor durumda kaldığını . 
görmüştü. Onların kurtulması Için, Darth Vader'le düello etmeye başladı. Yoda'dan öğrendikleri ona çok şey kazandırmıştı. Kara Şövalye'- nin bütün oyunlarını bozarak, kurtulmayı başardı. Lando, Şivlok ve Prenses Lea ise, Solo Han'ın gemisine binerek uzaklaştılar. 


Kahramanlarımız bir süre sonra üslerine dönerler. Luke'un kopan elinin yerine biyonik bir el takılır. Solo Han hariç, bütün dostlar 


yine biraradadır. Bundan böyle tek amaçları, Solo Han'ı bulmak» tır. 


orak. 
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Savastan hasar ler, 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kan 


dağılmasından sonra 
İMPARATOR 12) tehdikleriyle kar: 


üçlerin 


5 
(© ie 
© 
£ 
5 
ad a) 
z 
5 
> ç v v m ii ni d 


Galakside zor gezeğenindeki 
Eğin cephelerde ii 
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Gİ nun döşemesi delindi. 
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F 5 Böylece isyanaların 
7 —igamısına Çarpan 
cismin gere! 
kimliği ortaya 
Şıktı, 
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Xi Hasarlı odalar anırı-| - ği da mühürlendi. Ama ilmi delikten a» 
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. İlimden Lürbolemmd kaç 


Ancak gnerdi kalkan ii lışmaktz çek epiteli 


ZLE SİT ME 
ZAĞIM ELLER Maş 
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OEVAMI HAFTAYA p< EN 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çerin Çalınması üzerine de hırsızın peşinden Britanya'ya gider. 
ok üzülür, Dilenci Türlüret'in kaçırıldığı kayalığa Kim ile giden 


ÖZET: Raca'nın verdiği görevi başaran Koranten saraya döner. Sihirli han Ker-Armor markisinin zor durumda olduğunu öğrenen Koranten ç Koranten endişelldir... 

an ardSını karıştır. 


T di 


Su Büyük 
PELİĞEBALİ...Â 


Mesaranın dibinden inilkiler geliyordu... 


AMA çok “TEHLİLEA 
Li; g 


BALARSIN, BEN 
PE AŞAĞIYA İNE- 
CEĞİM... 


BİZ POST. SİZ SEN-Gİ- 
ZEVK KONTUSUNUZ DE" 
GiL Mi7 


Bu sırada yukarıdan bir çığlık. geldi... 


ti 


di 


ETEEIT IR. 
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Kayanın köpe sinde... 


LÜGĞÜL. SEFİL HÂLÂ N 


N 


O CÜCEYİ SEN DE TALİP a UN? 
N 


Y 


Koranten de asağıya 
Kük "diye düştü 


PEL.BİZ GLIŞ YOLU 
YOL MU VONTZ.. 


PEZİNDESİN HAT pEMEL | İNİN 


NE YAZIL Vi YOL. 


İ MAĞARANIN ÖBÜR Ucu 


BU MEZARPAN PAHA 
ZIZLLUNÇ. 


/ MALO'NUN SESİ BU. 
PEMEV. MAZLİ'NİN YEĞE- 
A Ni OLAN SuçLu Bu” 


7 vezaz MİTEVET.. BU 


Koranlen dik kayaya tırmanmaya çalıştı ama boşuna..- izildi ve düştü... 


olu, ayağı Çizi tü 


N 


KUYUNUN SIERINI TÜRLÜ 


Yorantan Üni bi : Nikâh kıyıldığı günün akçamı | | Tzdbirsizce eğildiğim zaçenleri ahlaktıkLan ae eli ei erisim girdi. * Bir yaralkı | Jen alli rular gormaya basladı. Ker- Armor a la 3 sir Ge e alm kızı Anna ile nişanlanan gakonun dööneiçi olac bim OTU dü i Pa > iz > biliniyor in GELEN kaybolduğu | | nu size göstermem gec ek, dedi» 


ya itivareli:-. 


HİÇ ŞÜPHEM YOK. EN 
BURAYA SÖR SEN-MÂ-İ 
LO KAPATTI SIZE... gil 


ENET,ONUN Y/ isı Buf 
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EN 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üsmüşküm. Ölebilirdi TÜZLÜRET,HER YERE GigiP çıcANO 

NK gümüşi im. Ölebildim. ZAVALLI Göcui. BENİ GÖZDÜ.AMA Çok sında düstüğüm anda ölmesem, | | apraL oLbUĞU içiN KİMSEDEN YARDIM daha sonra yine pak. feci bir şekil- | | ireMEpi,BUNU AkıL EDEMEDİ .BÂNA de. ölecektim .iki gün bağırıp çs- e Beni duyan olmadı. Sonun - 


a Sürüng Sürüne bu küneli buldum, ağzına gelip durdum... 


PE KARINLA EV- 
LENECEĞİM 


Korantan halatın ucuna bir halka yapıp Arizkti... 


N 


Söylece dalsaların gir. 
diği oyuğa kadar kırnandı 


ÇATLAK. PEK GENİZ Tam bu sırada del-PEĞİL AMA SIĞABİLİ- ga dostumuzun yü-EM... züne çarptı. Sonra geri çekilirkan... 


Bir aspirakör gibi />- 


ranten"i 


A a 
DEVAMI HAFTAYA . 


EL 


İLKBAHAR GELİNCE 


Güneş açar, neş'e saçar, 
Kuş uçar, çicek açar, İlkbahar gelince. 


Deniz Derya gelin olmuş, Bülbül yol kesip sormuş, 
İki gözü çeşme olmuş, İlkbahar gelince. 


Muhammet DEMİR Suadiye-İSTANBUL 


ÖĞRETMENİM 
Sen, sabah doğan güneşin ışığında Sen, devamlı yeşil duran o ağacın dalında Sen, denizlerden esen meltemin kucağında Devamlı, görünen melek gibisin. 
Sen, hiç kimseyi kıramayan Sen, hiç bir canlıyı inciltmeyen. 
Bir melek gibisin. 
Sen, benim bilgi kaynağım Sen, beni hayata bağlayan Sen, bana sevmesini öğreten Sen, evet sen hepsi sensin. 
Benim sevgili öğretmenim. 
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EFE a 
Mete DURUKAN/ALACA 
BİZİM EV i ş Bizim ev çok güzel, gi TL Benim odam var özel 
> (3) z Dışarda esiyor yel ğe N Ez! Kardeşim var başı kel. 
is HEDİYE & Annem beni çok sever, iz KUPONU 5 as BE ER der. 
p “4 am iyidir ama, e Kızarsa beni döver. S. Ercan TETİK Gökhan KILCAN/ İZMİT İSTANBUL 


Yağmur yağar, toprak kokar, 


YENİ YIL 


Bu gece yeni yıl çocuklar, Doyasıya eğlenin bugün 
Tatil bütün okullar, 

Otuz bir Aralık'tı dün. 


Sevinin, coşun, hediyeler verin, 

Bugünü candan kutlayıp sevinin, Yeni bir yıla bakın, 

Kendinize bilgi terbiye talının. 


Kimseyi kırmayın, bu yeni yılda. 
Arkadaşlarınızla döğüşmeyin okulda, İyilikler yayın her tarafa, 

Daha nice yeni yıllara. 


Havva PARS/ADANA 


zan GÜRSOY/İSTANBUL 


ÇOCUKLAR 
Çiçeği burnunda bir baharsınız Neşe, sevinç dolu gülen çocuklar Şimdi cıvıl cıvıl hep hayatınız Dünyaya habersiz gelen çocuklar Dünyanın ne derdi, ne tasası var Bir renkli rüyanın içindesiniz Her günü yaşarken bir bir sevinçle Sizler şimdi birer körebesiniz. 
Bilin ki, çocuklar sizin dünyanız Benzemez bizlerin dünyalarına Çocukken bilseydim, çocuk kalırdım Sakin büyümeyin! Hep çocuk kalın ' Benzemez bugüne, gelecek yarın 


İbrahim HANEDANOĞLU) Erzurum 


Sahibinerede? 


Hindi kümesten kaçmış. 
Ağacın dalına çıkmış. Sahibi 


İş size kaldı 

Ayşe ödevini zamanında yaptı. Ancak küçük kardeşi rakamlardan bazılarını sildi. 
Bu durumda da, bütün işlemlerin doğru çıkması için boş yerlere hangi sayıların yazılması gerektiğini bulma işi de size kaldı. 
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ise yakalamak için görünmeden yaklaşmaya çalışıyor. 
Resmi sağa sola çevirerek dikkatle bakarsanız, hindinin sahibinin nerede olduğunu görebileceksiniz. 
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BİLMECE 


28-24-20 olur mu? 


Ayşe'nin babası 28 mandalina almış ve bunları masanın üstüne, masanın hangi yanın- dan bakılırsa bakılsın dokuz mandalina görülecek şekilde yerleştirmiş. Ayşe'ye de her sabah durumu kontrol edeceğini, masanın hangi yönünden bakarsa baksın dokuz mandalina görmek istediğini söylemiş. 

Canı mandalina yemek isteyen Ayşe düşünmüş taşınmış ve bunlardan dördünü yerse babasının isteğine karşı çıkmamış olacağını anlamış. 
Kalan 24 mandalinayı yine her yönden dokuz mandalina görülecek şekilde yerleştirmiş. N 

Ertesi gün Ayşe'nin canı yine mandalina yemek istemiş ve dördünü daha yemiş. Kalan 
20 mandalinayı ise yine babasının, masanın her yönünden dokuz mandalina sayacağı şekilde yerleştirmiş. 

Şimdi düşünün bakalım hem mandalinaların ilk gün dördünü, ikinci gün de dördünü daha yiyen, buna rağmen babasının sözünden çıkmamış olan Ayşe'nin bu işi, birinci ve ikinci günlerde nasıl başardığını bulabilecek misiniz? 


ZAM UN'1O 02—F6—82 


BULMACA 
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Şifreli sayılar 


Bu bilmecenin tek özelliği, rakam yerine şekil kullanılmış olması. Hangi şeklin hangi rakam yerine kullanıldığı bulununca soldan sağa ve yukarıdan aşağı bütün işlemler doğru çıkiyor. 


Elimizdeki ipucuna göre soldan sağa en alt sıradaki çarpmanın sonucu 4278. 


Böylece 2, 4, 7 ve 8 rakamları yerine hangi şekillerin kullanıldığını öğrendiniz. Bu şekilleri gördüğünüz yerlere rakam karşılıklarını yazdıktan sonra işinizin pek zor olmadığını göreceksiniz. 
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Dikkatinizi ölçün 

İlk bakışta birbirinin aynı gibi görünen iki resim. Ancak aralarında tam sekiz fark var. Biraz dikkat ederseniz bu farkları kısa sürede bulabilirsiniz. 


çöp bilmece 


Bu bilmecedeki her şekil, bütün bilmece içinde aynı harfin yerine kullanılmış. Soruları dikkatle okuduktan sonra kesin olarak cevapladığınız birini yerine yazınca, bazı şekille- 


rin harf karşılıklarını öğrenmiş — olacaksınız. 
Bu da tabii diğer soruları cevaplamanızı kolaylaştıracak. 


Soldan sağa: 


1- Balıkesir iline bağlı turistik bir ilçemiz, 


2- Dış etkenlerden koruması için elimize giydigimiz, 


5- Daha ziyade Karadeniz illerinde çalınan yaylı çalgı. 

4- Araç veya vagonların taşınmasında kullanılan bir tür araba vapuru. 


5- Su ile karıştırılınca havanın etkisiyle sertleşen ve kumla karıştırılarak bina yapımında kullanılan bir madde, 


6- Daha ziyade bayanların gece yatarken giydikleri. 


En güzel halk hikayelerimiz, masallarımız, fıkralarımız, ünlü Türk çocuklarının nefes kesen kahramanlıkları 


Olayların tabii sesleri ve fon müziği ile seçkin sanatçılarımızın ağzından 


Her kasette 5 konu, Her kaset 500 lira Müzikevlerinden (plâkçılarınızdan) ısrarla isteyiniz 


Genel dağıtım ve ödemeli isteme adresi: Mines Sinai Yatırım ve Pazarlama A.Ş. 
Unkapanı , İ.M.Ç. 5. blok, No:5205 Unkapanı/İSTANBUL Tel:2631 76 


